
 
 
 

 
Hallo hooggeëerd publiek! 

 
 
Wat leuk dat je er weer bent en m’n nieuwsbrief leest. Graag neem ik je kort 
mee in m’n werk vorderingen over grapjes, jezelf zijn, de juiste vragen stellen 
en een aanbod om jezelf te leren de juiste vragen te stellen.  
 

Ken jezelf. 
Jezelf zijn.     
Van betekenis zijn.  
Weten wat je wilt.   
Jezelf blijven ontwikkelen.  
 
Hier wil ik mensen bij helpen. Als je jezelf kunt zijn, dan verschijnt de glimlach 
die het leven zo mooi maakt. Ik houd van grapjes, maar als je zoekt naar jezelf, 
liggen de grapjes vaak niet voor het oprapen. Misschien is het goed dat we ons 
beseffen dat het leven soms een zoektocht is en dat we daar de tijd voor 
mogen nemen. Ik weet zeker dat als we vaker gaan stilstaan bij die tocht, dat 
we gerichter keuzes kunnen maken in ons leven. Niet dat we de weg persé 
sneller moeten afleggen, maar we kunnen het onszelf wel makkelijker maken. 
 
Die plek wil ik graag bieden, een moment van samen stilstaan om jou te helpen 
bewuster te worden van waar je mee bezig bent.  
Door jou te leren hoe je jezelf de juiste vragen kunt stellen, wil ik mij overbodig 
maken in jouw proces. Zodat je zelf verder op pad kunt.  
  
Laagdrempelig aanbod.  
Om dit proces op gang te helpen wil ik weer ervaring opdoen met deze vorm 
van gesprekken voeren. Dus wil jij jezelf beter leren kennen of misschien wil je 
iemand anders tippen die deze gesprekken met mij zou willen voeren, dan wil 
ik je aanbieden om een traject met me af te spreken tegen een vergoeding naar 
keuze. Dus als jij bijvoorbeeld lekker kunt koken voor een gezin van drie of de 
ramen wilt lappen of wat schilderwerk wilt doen of gewoon geld wilt betalen, 
dan komen we daar samen wel uit. Win win voor ons beide. Stuur gerust een 
mail voor vragen of info naar – info@knowjezelf.com met als onderwerp 
‘aanbod nieuwsbrief’ en dan komt het goed. 
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Bedankt en tot ziens 

Alfons Pot 
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